PAROCHIENIEUWS

Parochie Sint-Jozef
Weert

\
Sint-Jozef \g*

parochie Weert

Keent-Moesel-Graswinkel-
Leuken-Groenewoud

Jaargang 5 ¢ nummer 3
Periode 02 maart t/m 07 april 2024



ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of
jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke PAROCHIEKANTOOR, Sint-
Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert.

Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00
uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609
en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl;
moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl.
Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden,
telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656.

Voor kerkhofzaken:
Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor
Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u
rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel.
Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com.

KERKBESTUUR

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris
0495-534091

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester
0495-539946

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent
0495-533111

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV
06-44784780

Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie
06-22476234
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BELOKEN PASEN: DE INNERLIUKE AANRAKING

“Toen ze eindelijk durfden te kijken, zagen ze in de wonden het woord
‘vergeving’ gegrift.”

Een hervertelling van het verhaal van de vrienden van Jezus.

De eerste dag. De een na de ander kwam binnen, alsof ze het hadden
afgesproken. Bleke slapeloze gezichten, het lichaam gebogen, gespannen,
angstig. Ze gingen zitten rond de tafel, ieder verzonken in zichzelf, eenzaam en
verlaten. ledereen was er, behalve Thomas.

“Nu doe ik het weer”, zei Petrus. “Nu verlaat ik Hem weer...”

Het leek een eeuwigheid geleden dat zij hier ook zaten. Toen was Hij er nog.
Maar tussen toen en nu lag een wereld van verschil. Nooit zou iets meer
hetzelfde zijn. Een inslag als van een bliksem.

Niemand sprak een woord. Afgesloten. Een langdurig zwijgen. Wie begon er te
spreken? Was het zoals gewoonlijk Petrus? Aan zijn wijze van praten, zou je het
niet zeggen: hakkelend, naar woorden zoekend, vertelde hij hoe hij zich
schaamde, hoezeer hij in zichzelf was teleurgesteld, dat hij, de man voor wie hij
alles dacht te willen geven, had verloochend. Na een korte pauze barstte hij in
huilen uit. “Nu doe ik het weer”, zei hij. “Nu verlaat ik Hem weer, want het gaat
niet om mij, maar om Hem.” Het was voor het eerst dat hij opkeek en pijnlijke
blikken van herkenning zag. Weer werd het stil.

Toen nam de volgende het woord en vertelde over alle hoop die achter-
gebleven was bij dat kruis, zijn droom kapot, het verlangen ondergronds.

Was er nog wel een weg? Een ander vertelde hoe hij niet bij Hem had kunnen
blijven op zijn weg, weggevlucht van dat kruis, van Golgotha. Hij vertelde over
zijn angst dat hem hetzelfde zou kunnen overkomen. Ze waren immers zijn
vrienden. Hoe pijnlijk klonk dat woord ‘vriend’.

Langzamerhand al sprekend, nauwelijks nog merkbaar, veranderde er iets. Was
het daardoor dat Johannes durfde te vertellen wat er was gebeurd onder dat
kruis? Hoe hij niet eerder durfde opzien naar Hem dan pas nadat eerst Jezus
oog voor hem had gehad, voor hem en Maria. Dat hij toen, door te durven
kijken, gezien had hoezeer Jezus in zijn verlatenheid zich toevertrouwde aan
God, zijn geest overgaf. Hoe hij gezien had: liefde tegen de dood, dat Hij niet
doodging aan de dood en hoezeer dat hem, Johannes, in alle pijn, had getroost.
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Hij zei: “Moest ik dan niet zo lijden, opdat jullie dit zouden kunnen geloven?”

Was het door deze woorden van Johannes, die door zijn woorden hun
aandacht richtte op Jezus, dat iemand vervolgde: “Weten jullie nog, die laatste
keer dat we samen met Hem waren, dat Hij ons één voor één aankeek en zei: Ik
houd van jullie. Hij wist van onze ontrouw en toch zei Hij dat! Wij hebben Hem
verlaten. Wij hebben Hem verwond! Maar geldt ook nu dan niet dat Hij nog
steeds is wie Hij was: Barmhartig, de Liefde zelf. Hij leerde ons toch: zeven
maal zeventig maal te vergeven. Weten jullie het nog?”

Toen gebeurde het dat een diepe stilte hen omgaf, een andere stilte. In die
stilte kwam Hij aanwezig. Het was Zijn stem die ze hoorden zeggen: “Ja,
verwond ben ik. Kijk maar.” En toen ze dan eindelijk durfden te kijken, zagen ze
in die wonden het woord ‘vergeving’ gegrift. Hij zei: “Moest ik dan niet zo
lijden, opdat jullie dit zouden kunnen geloven?”

lemand zei: “Moet dat dan altijd zo, Heer? Kan het niet anders? Konden wij
niet leren die ‘liefde om niet’ te ontvangen, te geloven zonder dat lijden?” Hij
zei: “Ik weet alleen: Dit is Gods weg met mij en het is jullie weg geworden
omdat jullie deelhebben aan mij. Kijk maar, hoe jullie gedeeld hebben wat er in
jullie was, alles aan het licht gebracht aan deze tafel, nu. Dit is mijn Leven. Dit is
Gods vrede. Ik geef deze vrede aan jullie. Jullie zijn vergeven om te vergeven.”

De achtste dag. Opnieuw waren ze bijeen. Nu ook Thomas. Ze hadden het hem
verteld: Hij leeft, we zijn blijvend door hem en in hem met God verbonden,
zoals wij zijn. Ze zagen dat ze zijn hart niet bereikten. Het was pijnlijk om zijn
afgeslotenheid te zien. Thomas was immers één van hen, maar nu begrepen ze
hem. Hij had immers altijd de moed gehad om zijn soms kritische vragen te
durven stellen. Hij wilde begrijpen. Nu lieten ze zijn vragen staan. Ze probeer-
den hem niet te overtuigen. Ze zwegen. Ze wisten immers uit eigen ervaring
dat er soms niets anders meer is dan leegte en gemis en dan maar steeds dat
zo geschonden lichaam voor ogen zien.

Hij kwam met open verwonde handen Thomas tegemoet.

In dat aanvankelijke langdurig zwijgen werd het uiteindelijk stil, een stilte,
waarin onder de vragen door, die Thomas stelde, zijn diepe verlangen open
kwam om Jezus te mogen zien, zijn verlangen om opengebroken te worden.



En in die diepe stilte, die zij herkenden als die andere stilte, zoals die van de
eerste dag, kwam Jezus opnieuw aanwezig. Hij kwam met open verwonde
handen Thomas tegemoet in zijn nu brandend verlangen. Die handen die hem
lieten zien, dat God het niet in Hem begeven had in heel Zijn lijden tot in de
dood. Een diepe vrede, deze tot in het lichaam gevoelde innerlijke aanraking,
overviel nu ook Thomas. De anderen zagen en hoorden het: die sprong uit
zichzelf, die beweging van zelf (willen) zien naar geloven, die ander, in wie God
zich openbaart: Mijn Heer, mijn God.

Ivo Krewinkel, pastoor

WERKZAAMHEDEN OP KERKHOF LEUKEN!!

Door de aanhoudende natte weersomstandigheden van de afgelopen
maand(en) is een groot aantal graven, maar ook tegels op de looppaden, gaan
verzakken. Veel van deze plekken zijn weliswaar gemarkeerd met een wit/rood
lint, maar niet allemaal - en er komen ook nog steeds nieuwe verzakkingen bij!
Het blijft voor bezoekers voorlopig goed uitkijken waar u loopt, want er kunnen
nog her en der verraderlijke plekken onder het gras verborgen zitten!

Zodra de (weers)omstandigheden dit toelaten zal door de onderhoudsgroep
van het kerkhof worden gestart met de ‘herstelwerkzaamheden’ van met name
de tegels op de looppaden, de grasstroken op de graven en, waar dit
noodzakelijk en mogelijk is, het ophogen van verzakte grafbedekkingen.

De bloemenstroken aan de voet van de grafkruizen dienen in principe door de
nabestaanden te worden onderhouden.

Gelet op de omvang / het grote aantal verzakte graven zullen de werkzaam-
heden enige tijd in beslag gaan nemen. Temeer ook omdat diverse grasstroken,
na het ophogen met zand, opnieuw moeten worden ingezaaid.

Er wordt in ieder geval getracht om de overlast zoveel mogelijk te beperken,
maar wij hopen op eenieders begrip en medewerking als een aantal graven een
tijdje ‘minder goed bereikbaar zijn’.

Tot de werkzaamheden zijn afgerond — ben voorzichtig en kijk goed uit waar u
loopt!!

Sjra Bergmans, beheerder — tel. 06-20170261



STILLE DAGEN IN LIMBURGSE KLOOSTERS

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus 2024
uitgeroepen tot het Jaar van Gebed. In het kader daarvan is er dit jaar elke
maand een Stille Dag in steeds een ander Limburgs klooster.

Veel mensen verlangen naar stilte. Eens geen volle trein, geen druk en razend
verkeer, geen smartphones die voortdurend met pingen en trillen al je aan-
dacht vragen voor een tweet, app, mail of pop up. Een mens heeft momenten
van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte hebben we ook nodig om
God bewust opnieuw op het spoor te komen. Tijdens de Stille Dagen trekken de
deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de
geloofsgemeenschap die dag te beleven.

Zo’n dag begint met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte
in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een
inleiding op stilte en gebed. Aan het eind van de middag wordt de dag besloten
met het avondgebed. Voor de lunch (eveneens in stilte) dient u zelf te zorgen.
Koffie en thee worden aangereikt.

Hieronder de (resterende) data en de kloosters. In principe verzorgt de betref-
fende kloostergemeenschap de gehele dag. Aanmelding en betaling (€ 25,-)

geschiedt via het bisdom: dlkm@bisdom-roermond.nl. Voor een aantal huizen
geldt dat het aantal deelnemers beperkt is. Dan geldt de volgorde van aanmel-
ding. Belangstellenden kunnen aan één of meerdere of alle dagen deelnemen.

Zaterdag 2 maart Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard -
Zusters Karmelietessen

Zaterdag 20 april Abdij Sint Benedictusberg (Mamelis), Vaals -
Benedictijnen

Zaterdag 11 mei Abdij Lilbosch, Pey-Echt - Cisterciénsers /trappisten

Zaterdag 8 juni Klooster Regina Pacis, Valkenburg - Benedictinessen &
Dienaressen van de Heer (‘Blauwe zusters’)

Zaterdag 13 juli Oude Munt, Tegelen - Benedictinessen van de Altijd-
durende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Zaterdag 10 aug. De Kommel, Maastricht - Gemeenschap van de

gekruisigde en verrezen Liefde

Zaterdag 14 sept. Foyer de Charité Marthe Robin, Thorn

Zaterdag 9 nov. Het Korenveld, Merkelbeek - Geestelijke familie Het
Werk
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WEBSITE VIER.NU:
een uitnodiging om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

1 I\J]k op VECTIIE e ner chvecii bossen &

1)

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd
eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website
www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de
Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen
beschikbaar gemaakt. U vindt er een aantal handige links en downloads die
allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is
er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar
het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en
biedt de site nog veel meer.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het
hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het
kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in
bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede
vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk(en) in onze eigen
parochie deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen.
Elders in dit Parochienieuws kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

U bent van harte welkom!

Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

Koffiezondag
ledere eerste zondag van de maand koffiedrinken

na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!



http://www.vier.nu/

FAMILIEBERICHTEN

Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze overledenen aan Gods liefdevolle
barmhartigheid toevertrouwd:

Vanuit de Moeselkapel:
e 26 januari : mevrouw Doortje Weerts - van Winkel, 95 jaar

Vanuit de Keenterkerk:
e 16februari :de heer Rinus Schellekens, 77 jaar
e 19februari :de heer Sef Theunissen, 92 jaar

Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht.

Met water, vuur en heilige Geest werden door de heilige doop opgenomen
onder de kinderen van het Licht:

In de Sint-Matthiaskerk (Leuken):
e 4 februari : Lars Jacobs, zoon van
Youri Jacobs en Sandra Janssen

In de Moeselkapel:
e 13 augustus :Bryan Wedding, zoon van

Prasetiyo en Anne Wedding - Geraets

Dat Gods Zegen op hen ruste!

Pastoraat op maat

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen.
Dat neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm
is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een
persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien
het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het
parochiekantoor een afspraak maken.




VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
PALMZONDAG:

Zaterdag 23 maart Sint-Matthiaskerk (Leuken) 17.30 uur
GEZINSMIS met alle communicanten
Zondag 24 maart Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur

WITTE DONDERDAG:
Donderdag 28 maart Herdenking van het Laatste Avondmaal
Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur

GOEDE VRIDAG:

Vrijdag 29 maart Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer:
oY Sint-Jozefkerk (Keent) 15.00 uur
P‘?f\’ Samen bidden van de Kruisweg:
@2@) Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur

PAASWAKE:
Zaterdag 30 maart Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater
Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.30 uur

1E PAASDAG:

Zondag 31 maart Plechtige Viering van de Verrijzenis van de Heer
Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur

2E PAASDAG:

Maandag 1 april Sint-Jozefkerk (Keent) 10.00 uur

EXTRA VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTLID:
Tijdens de 40-daagse vastentijd is er
iedere maandag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel.

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIENIEUWS

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt
u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren:

Periode Sluitingsdatum
6 april t/m 19 mei 2024 22 maart




LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES

2 maart t/m 8 maart 2024

Zondaglezingen : Derde zondag van de Veertigdagentijd
Ex 20, 1-17 (of 1-3. 7-8. 12-17): God geeft zijn volk tien richtinggevende

woorden.
1Kor 1, 22-25: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus.’
Joh 2, 13-25: Jezus spreekt over zichzelf als Hij zegt: ‘Breek

deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem
doen herrijzen’.

Misintenties

Zaterdag 2 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Het welzijn van onze parochie

Zondag 3 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Koffiezondag

Maandag 4 maart 09.00 uur Moeselkapel
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Dinsdag 5 maart 09.00 uur Moeselkapel
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods
Geest

Woensdag 6 maart 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Donderdag 7 maart 09.00 uur Moeselkapel
Har Stroucken (jaardienst)

Vrijdag 8 maart 09.00 uur Moeselkapel @
Voor een bijzondere intentie
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9 maart t/m 15 maart 2024

’

Zondaglezingen : Vierde zondag van de Veertigdagentijd — zondag ‘Laetare
2 Kr 36, 14-16. 19-23: De ballingschap en de bevrijding van het volk tonen
Gods toorn én zijn barmhartigheid.

Ef 2, 4-10: Aan Gods genade en barmhartigheid danken wij onze
redding.
Joh 3, 14-21: God zond zijn Zoon in de wereld om ons te redden.

Misintenties

Zaterdag 9 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Alle overledenen van onze parochie
(Collecte voor de Vastenactie)

Zondag 10 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Tjeu Houben (jaardienst)

Maandag 11 maart 09.00 uur Moeselkapel
GEEN H. Mis

Dinsdag 12 maart 09.00 uur Moeselkapel
GEEN H. Mis

Woensdag 13 maart 09.00 uur Moeselkapel
GEEN H. Mis

Donderdag 14 maart 09.00 uur Moeselkapel
GEEN H. Mis

Vrijdag 15 maart 09.00 uur Moeselkapel
GEEN H. Mis

16 maart t/m 22 maart 2024

Zondaglezingen : Vijfde zondag van de Veertigdagentijd — zondag ‘Laetare’
Jr31,31-34: De wet van God staat geschreven in hun hart.

Heb 5, 7-9: Jezus heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd.
Joh 12, 20-33: Jezus spreekt over zijn nakende dood en zijn verheerlijking.
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Misintenties

Zaterdag 16 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Het welzijn van onze parochie

Zondag 17 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Jos Verspagen (verjaardag), Fien Verspagen - van Tuel en Luc Hotterbeekx

Maandag 18 maart 09.00 uur Moeselkapel
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Dinsdag 19 maart 09.00 uur Moeselkapel - H. Jozef, bruidegom van de H.
Maagd Maria (Hoogfeest)
Pastoor Jan Geurts

Woensdag 20 maart 09.00 uur Moeselkapel
Voor christenen die zich inzetten als ondersteuning in de parochie

Donderdag 21 maart 09.00 uur Moeselkapel
Ger van de Groes (jaardienst)

Vrijdag 22 maart 09.00 uur Moeselkapel
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven

23 maart t/m 29 maart 2024

Zondaglezingen : Palmzondag van het Lijden des Heren
Mc 11, 1-10 (of Joh 12, 12-16): ‘Hosanna! Gezegend de Komende in de naam

des Heren.’

Js 50, 4-7: Ondanks de slagen en de pijn bewaart de
lijldende dienaar het vertrouwen in God.

Fil 2, 6-11: Christus was gehoorzaam tot de dood. Daarom
heeft God Hem hoog verheven.

Mc 14, 1-15, 47: ‘Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.’

Misintenties

Zaterdag 23 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Palmpasenmis met de communicanten

Alle overledenen van onze parochie

(Collecte voor de Vastenactie)
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Zondag 24 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Echtgenoten Blommers - Janssen (jaardienst)

Maandag 25 maart 09.00 uur Moeselkapel
Tot zekere intenties

Dinsdag 26 maart 09.00 uur Moeselkapel
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus

Woensdag 27 maart 09.00 uur Moeselkapel
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke
samenwerking

Witte Donderdag
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde

Donderdag 28 maart 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven

Goede Vrijdag
Vrijdag 29 maart 15.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Vrijdag 29 maart 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Kruisweg

30 maart t/m 5 april 2024

Lezingen : Paaswake

Ex 14,15 - 15, 1: God bevrijdt zijn volk uit angst en slavernij.

Rom 6, 3-11: Door ons doopsel delen we in Christus’ sterven en verrijzen.
Mc 16, 1-8: Jezus van Nazareth, die gekruisigd is, is verrezen.

Zondaglezingen : Pasen - Verrijzeniszondag

Hnd 10, 34a.37-43: De apostelen getuigen over het leven, de dood en de
verrijzenis van Jezus.

1 Kor 5, 6b-8: Ons paaslam is geslacht: Christus zelf.

Joh 20, 1-9: De door Jezus beminde leerling zag en geloofde.
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Misintenties

Zaterdag 30 maart 19.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) J N
- Heilige Paasnacht - Plechtige Paaswake s\,

Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Uit dankbaarheid voor een gezin

(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Zondag 31 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
- Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
Overleden ouders Smolenaers - Verdonkschot en Jos Verstappen

Maandag 1 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) - Tweede Paasdag
(Zang: m.m.v. het Gregoriaans - en Gemengd Koor Moesel)
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies

Dinsdag 2 april 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken

Woensdag 3 april 09.00 uur Moeselkapel
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Donderdag 4 april 09.00 uur Moeselkapel
Voor een bijzondere intentie

Vrijdag 5 april 09.00 uur Moeselkapel
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel

6 april t/m 7 april 2024

Misintenties

Zaterdag 6 april 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken)
Het welzijn van onze parochie

Zondag 7 april 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)
Thea Voermans - Zentjens en kinderen
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw)

Koffiezondag
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging Friture De Koster
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4 Kruisstraat 7
6004 VE Weert 6006 ZJ Weert
Telefoon 543815 Telefoon 537333
www.uitvaart-vangansewinkel.nl www.frituredekoster.nl
Podotherapie Hermanns Apotheek Zuijdgeest
Houtstraat 12/Kerkstraat 94 Oudenakkerstraat 57
6001 SJ / 6006 KR Weert Weert
Telefoon 085 053 00 33 Telefoon 524084
www.podotherapiehermanns.nl www.apotheekzuijdgeest.nl
Steenhouwerij Kanters Weert BV Elektro Peulen B.V.
grafmonumenten - marmerwerken Elektrotechnisch Installatiebureau
Hoolstraat 3 St. Luciastraat 18
6006 SL Weert 6002 BP Weert
Telefoon 535529 Telefoon 534651
www.kanters-weert.nl www.peulenbv.nl
Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A Hier had de vermelding van
6001 BE Weert uw bedrijf kunnen staan...
Telefoon 549630
www.geuns.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIENIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies

2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale Parochienieuws
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor meer
informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het Parochiekantoor
(zie pagina 2 voor contactgegevens)
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http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Sint-Joze
fevWeer’r

parochi

Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud

www.parochiesweertzuidoost.nl
e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Kerkgebouwen

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur

Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386)

Sint-Jozefkerk Keent Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38
Moesel-Graswinkel ING rek.nr. NLO5 INGB 0001 1904 11
Rabobank rek.nr. NL12 RABO 0156 9095 61

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven.

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten
Irenelaan 93, 6006 HC Weert

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur)

Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103)
Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur
Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 0495-532214 of 06-23654656)

Leuken-Groenewoud ING rek.nr. NL79 INGB 0682 9624 06
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